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Zie, uw Koning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viering Paasfeest van de Oranje Nassauschool 

Donderdag 2 april 2026 



 

Welkom en opening door meester van de Werken 

 
Samen zingen: Psalm 24: 4 en 5 
 
Verhoogt, o poorten, nu den boog! 
Rijst, eeuw'ge deuren, rijst omhoog! 
Opdat de Koning in moog' rijden. 
Wie is die Vorst, zo groot in eer? 
't Is God, d' almachtig, Opperheer. 
't Is God, geweldig in het strijden. 
 
Verhoogt, o poorten, nu den boog; 
Rijst, eeuw'ge deuren, rijst omhoog; 
Opdat g' uw Koning moogt ontvangen. 
Wie is die Vorst, zo groot in kracht? 
't Is 't Hoofd van 's hemels legermacht; 
Hem eren wij met lofgezangen. 

 

Schriftlezing: Mattheüs 27:33-56 door Maurits 

 

Zingen groep 0-1-2 
 
Jezus heeft als joodse jongen 
’s Avonds voor het slapen gaan 
Vaak gebeden, vaak gezongen 
Vader, neem Mijn geest nu aan 
Vader, houdt ook deze nacht 
Over Mij getrouw de wacht 
  
Toen Zijn lijden was geleden 
Al Zijn arbeid was gedaan 
Heeft Hij aan het kruis gebeden: 
Vader, neem Mijn geest nu aan 
Vader, houdt ook deze nacht 
Over Mij getrouw de wacht 
  
Hij kon slapen zonder zorgen 
Vader heeft Hem bijgestaan 
Gaf Zijn Zoon een nieuwe morgen 
Hij is uit het graf gegaan 
Nu is onze blijheid groot 
Jezus overwon de dood 

 



Schriftlezing: Mattheüs 28: 1-10 door Mare 

 

Samen zingen:  
 
Kroon Hem met gouden kroon​ ​ ​ Kroon Hem, de Vredevorst! 
Wiens macht eens heersen zal​ ​ ​ het Lam op zijne troon! 
Hoor, hoe het hemels loflied al​ ​ ​ van pool tot pool, van zee tot zee. 
verwint in heerlijk schoon.​ ​ ​ ​ 't Klinkt over berg en dal. 
Ontwaak! mijn ziel en zing​ ​ ​ ​ Als alles voor Hem buigt 
van Hem, die voor u stierf.​​ ​ ​ en vrede heerst alom, 
En prijs Hem in all' eeuwigheen ​ ​ ​ wordt d'aarde weer een paradijs. 
die 't heil voor u verwierf.​ ​ ​ ​ Kom, Heere Jezus, kom! 

 
Zingen groep 3-4:  
 
Zie hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem 
Met een kruis op zijn rug en een doornenkroon 
Hoor hoe de menigte schreeuwt en roept kruisig hem 
Zo gaf God zijn eigen zoon 
 
Zie het lam aan het kruis daar op Golgotha 
Als de koning der Joden wordt hij veracht 
Zie de liefde voor ons in zijn ogen staan 
Als hij roept het is volbracht 
 
Ja ik dank u voor uw genade o heer 
Dat u het kruis voor mij droeg 
U bewijst uw genade aan mij telkens weer 
Uw genade is mij genoeg 
 
In het rijk van de dood is hij neergedaald 
Ja uit liefde voor ons heeft hij dit gedaan 
Maar de steen van het graf is nu weggehaald 
Jezus leeft hij is opgestaan 
 
Ja ik dank u voor uw genade o heer 
Dat u het kruis voor mij droeg 
U bewijst uw genade aan mij telkens weer 
Uw genade is mij genoeg 
 
En nu kom ik tot u met vrijmoedigheid 
Met ontzag en respect kniel ik voor u neer 
U bent koning en God tot in eeuwigheid 
U bent Jezus de hoogste heer 
 
Ja ik dank u voor uw genade o heer 
Dat u het kruis voor mij droeg 
U bewijst uw genade aan mij telkens weer 
Uw genade is mij genoeg 



 
Ja ik dank u voor uw genade o heer 
Dat u het kruis voor mij droeg 
U bewijst uw genade aan mij telkens weer 
Uw genade is mij genoeg 
 
Gedicht, voorgelezen door Marcel 
 
1 Heer, ik weet het wel​ ​ ​ 2 Door Uw Vader verlaten​
wat u voor ons  deed​ ​ ​ Het werd donker en stil​
u droeg een zwaar kruis​ ​ ​ In Getsemane heeft U gezegd:​
onze zonde, ons leed​ ​ ​ “Mij geschiede naar uw wil” 

3 Hoe zwaar dat dit was​ ​ ​ 4 U stierf en werd begraven 
Een niet te peilen verdriet​ ​ ​ maar stond op uit het graf 
Hoe zwaar is de zonde​ ​ ​ Wat een wonder is het 
Wij zien dit vaak niet​ ​ ​ wat U aan ons gaf 
​ ​ ​  
5 Beschaamd geef ik toe,​ ​ ​ 6 Heer’, zet mij toch stil​
ondanks ik dat weet,​ ​ ​ en maak mij weer klein​
ik het in de ‘drukte’​ ​ ​ ​ bij ‘t wonder dat U​
soms zomaar vergeet​ ​ ​ onze Verlosser wilt zijn 

 
Zingen groep 5: 
 
Christus, onze Heer', verrees, 
halleluja! 
Heil'ge dag na angst en vrees, 
halleluja! 
Die verhoogd werd aan het kruis, 
halleluja, 
bracht ons in Gods vrijheid thuis, 
halleluja! 
 
Prijst nu Christus in ons lied, 
halleluja, 
die in heerlijkheid gebiedt, 
halleluja, 
die aanvaardde kruis en graf, 
halleluja, 
dat Hij zondaars 't leven gaf, 
halleluja 
 
Maar Zijn lijden en Zijn strijd, 
halleluja, 
heeft verzoening ons bereid, 
halleluja! 
Nu is Hij der heem'len Heer', 
halleluja! 
Eng'len juub'len Hem ter eer, 



halleluja! 
 
 
Vertelling door: juf Nicoline en juf Astrid  
 
 
Zingen groep 6-7 
Hard geslagen, vastgenageld;  
zie Hem, stervend aan een kruis. 
Hij, die onze straf wil dragen,  
door zijn eigen volk verguisd.  
’t Is de lang verwachte koning,  
Davids Zoon en Davids Heer.  
Hij, het Woord van God gekomen,  
geeft de geest en spreekt niet meer.  
 
Droeg een mens ooit zoveel lijden,  
zag een ziel ooit zo’n verdriet?  
Smalend spotte elke vijand,  
angstig vluchtte elke vriend.  
Hard geslagen door belagers   
– niemand nam het op voor Hem.  
Maar het hardst van alle slagen,  
kwam Gods oordeel neer op Hem.  
 
Wie te licht denkt over zonde  
en haar diepe ernst niet ziet,  
kijk naar Hem en zie verwonderd  
wat een vonnis zij verdient.  
Christus, het volmaakte paaslam,  
droeg ons weerzinwekkend lot.  
Hij, die onze zonden wegnam,  
Hij verzoent ons weer met God.  
 
Hier vindt ons geloof een bedding,  
onze hoop een vaste grond:  
Christus, rots van onze redding,  
die verloren zondaars vond.  
Alle lof, eer en aanbidding  
voor zijn nooit volprezen naam!  
Wie zijn hoop op Jezus vestigt,  
leeft in hoop die nooit beschaamt. 

 

 

 

 



 

Samen zingen: 
 
Daar juicht een toon, daar klinkt een stem, 
die galmt door gans' Jeruzalem; 
een heerlijk morgenlicht breekt aan: 
de Zoon van God is opgestaan! 
 
Geen graf hield Davids Zoon omkneld, 
Hij overwon, die sterke Held. 
Hij steeg uit 't graf door Vaders kracht, 
want Hij is God, bekleed met macht! 
 
Nu jaagt de dood geen angst meer aan, 
want alles, alles is voldaan; 
wie in geloof op Jezus ziet, 
die vreest voor dood en helle niet. 
 
Want nu de Heer is opgestaan, 
nu vangt het nieuwe leven aan, 
een leven door zijn dood bereid, 
een leven in zijn heerlijkheid. 
 
Zingen groep 8 
 
O hoofd, om 's werelds zonden 
met bloed en zweet gesprengd! 
Hoofd, overdekt met wonden, 
die U een spotkroon brengt. 
Om onze schuld gebonden, 
aan 't kruis geofferd Lam, 
hoe zijt G' ook daar bevonden 
de Leeuw uit 's Konings stam! 
 
Dat Koningshoofd: het boog zich, 
het lei Zijn leven neer! 
Gebergt' en rots bewoog zich. 
't Graf gaf zijn doden weer. 
Hergeeft ook gij uw doden, 
o Isrel, op Zijn stem. 
En val, o zaad der Joden, 
aanbiddend neer voor Hem 
 
 
 
Sluiting door meester Van de Werken  
 
 
 



 
 

Samen zingen: 
U zij de glorie opgestane Heer 
U zij de victorie nu en immer weer 
Uit een blinkend stromen daalde d′engel af 
Heeft de steen genomen van 't verwonnen graf 
U zij de glorie opgestane Heer 
U zij de victorie nu en immer meer 
 
Zie hem verschijnen Jezus onze Heer 
Hij brengt al de Zijnen in Zijn armen weer 
Weest dan volk des Heren blijd’ en welgezind 
En zegt telkens kere Christus overwint 
U zij de glorie opgestane Heer 
U zij de victorie nu en immer meer 
 
 
Zou ik nog vrezen nu Hij eeuwig leeft 
Die mij heeft genezen die mij vrede geeft 
In Zijn goddelijk wezen is Zijn glorie groot 
Niets heb ik te vrezen in leven en in dood 
U zij de glorie opgestane Heer 
U zij de victorie nu en immer meer 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


